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Bu sayfa sizin 


Ucuzluk gelmiş ama biz görmedik 


Yetkililer, bakanlar son zamanlarda pahalılığın büyük bir nisbette azaldığını söylüyorlar. Biz Rize ili ve dolaylarındaki memurlar ise, hayat pahalılığının bu derece yüksek olduğu başka bir bölge bulunacağını tahmin etmiyoruz. 

Bugün kilosu 5 L. olan elma, bakıyoruz ki yarın 550 kuruşa yükselmiş. Nedeni sorulunca «Canınız isterse alın» sözleriyle karşılaşıyoruz. Sinemalarda, maçlarda karaborsacılık aldı yürüdü. Tekel maddelerinin bile fiatı değişiyor. Meselâ 
Samsun sigaraları 7 liradan aşağı satılmaz oldu. Kira asgari 600 lira, pirinç 
6 lira, et 16 lira, odunun tonu 500 lira. 
Günlük gazeteyi bile alırken bütçemizi denkleştirebilecek miyiz diye düşünüyoruz. 


Ali Dönmez-Rize 


Okul yok, iş yok ortada kaldık 


Memleketimizde eğitimden amaç nedir, o bile açıkça anlaşılmıyor. Okullarımız ağzına kadar doldurulup sonra mezunlar sokaklara salıverilmektedir. Yani geleceğin beyinleri boş yere harcanmaktadır. 

Bakın sizlere bunun bir misalini vereyim: Ben 1970 yılında liseden mezun olan, orta halli bir aile çocuğuyum. Liseyi bitirdiğim zaman ileriye ümitle bakmaktaydım. Zira lisede (orta okulda da öyle) bir sene bile sınıfta kalmadım. 
Liseden mezun olduktan sonra 2 yıl üni- 


versiteye giremedim. Acaba bilgim mi yok, yoksa test sistemine mi hazırlıklı değilim? Üniversite imtihanına 100.000 
kişi girer alınan talebe sayısı 15.000 dir. 

Sanat okulu mezunu değiliz, sanatkâr olalım; ticaret okulu mezunu değiliz ki, bir ticaret işi yapalım. Tek yolumuz üniversiteye girip yüksek tahsil yapmak. O ise yüzümüze kapanıyor. Buna bir çare bulacak yok mu? 


Hasan Gümüş-Bursa 


Modern Tekirdağ Öğretmen Okulunda su yok 


Bu yıl Tekirdağ'da sözde modern bir kız öğretmen okulu açıldı. Gel gör ki, bu modern okulun bir damla suyu yoktur. Günlük ihtiyaç, belediyenin günde bir defa gönderdiği arazözle sağlanıyor. 

Öğrenciler sabahları yüzlerini yıkıyacak su bulamadıkları için iki parmaklarıyle gözlerini ogusturduktan sonra kahvaltıya oturmak zorundadırlar. 

Okulda çamaşır yıkamak adet değildir. Banyo nedir bilinmez. Yemeklerde bile içecek su bulmak bir şans eseridir. 
Modern okulda, yatakhane kaloriferleri de yanmaz. Ayda iki defa etli yemek verilir. O da şansı olanın tabağına isabet eder. 

Bu okulda hademe de yoktur. Okulun temizliği, mutfağın bütün işleri öğrencilere yaptırılır. 

Bir öğrenci velisi-Tekirdağ 


Durum 


Martin 26'sında Sıkiyönetimin iki ay daha uzatılması ile .ilgili olarak Meclis ve Senato'da yapılan konuşmalar, faşist uygulamalara, idam cezalarına, sıkıyönetim terörüne karşı, başta sosyalist akım olmak üzere gelişen direnmeye yeni yeni güçlerin katıldığını göstermiştir. Bu yönde en ilgi çekici gelişme, CHP yöneticilerinin, özellikle genel başkan İnönü ve arkadaşlarının tutumudur. Genel başkan İnönü, sikryčnetimin iki ay daha uzatılması ile ilgili hükümet tezkeresinin müzakeresi sirasında yaptığı konuşmada, sıkıyönetimin uzatılmasını, ordunun kışlasına çekilmesini istedi. İnönüye göre, ordu enflâsyonun, bunalımların vebalini çekiyor, lekeleniyor ve bundan ötürü de yurt savunması gibi bir ödevi yerine getirme yeteneği azalıyordu. 
Yine İnönü'ye göre sıkıyönetimle beraber ordu içinde faşist akımlar kuvvetleniyor ve satiha çıkıyordu. 


İnönü'nün ordu veya silâhlı kuvvetler dediği, bazı komutanlar ve onların etrafında halkalanan bazı askerlerdi. Çünkü ordu içinde de, silâhlı kuvvetlerin toplum polisi gibi devrimci akımlara karşı kullanılmasını istemeyen, hattâ bu tutuma açıkça direnen yurtsever subay ve astsubaylar az değildir. 


Ne var ki, gerçekten de sıkıyönetim mahkemelerinde sosyalistlere, komünistlere, Atatürkçülere ardarda idam, müebbet hapis gibi ağır faşist cezalar kesen yargıçlar, veya bu gibi cezaları isteyen savcılar hazırladıkları iddianamelerde sürekli olarak CHP'yi ve bu partinin Atatürkün ölümünden sonra, yani İnönü devrinde uyguladığı politikayı şiddetle elestirmekte ve yermektedirler. Hattâ bu. çevrelere pagu bir AP'li saylav, İnönü'yü «anarşistlerin başı» diye göstermeye kalkışmıştı. İnönü'yü Meclis kürsüsünde galeyana getiren, sıkıyönetime, hattâ idam cezalarına karşı “konuşturan bu saldırılardı. Çünkü bu tutum faşist saldırının başladığı yerde kalmadığını, terör kapsamını gittikçe genişlettiğini gösteriyordu. Komünistlere, sosyalistlere, gerçek sendikacılara karşı uygulanmaya başlanan terörün sınırları, CHP'ye, hattâ onun başkanına kadar genişletiliyordu. Mevcut yasalara bile karşı olan kanunsuz hareketlere yol açıyor, keyfi idareye yeşil ışık yakıyordu. 


Böylelikle gittikçe hızlanan terör geniş ölçüde: ılımlı sayılan S çevreleri, bile kasıp kavurmaya başladı. Ankara Üniversitesinden Alacakaptan, Mumcu ve Ozyörúk, gibi profesörler tutsak edildi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnanın idam cazalarının infazını öngören tasarı Meclis ve Senatodan geçirildi ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak kanunlaştı. Fakat CHP Merkez Yönetim Kurulu, infaz kanununu iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, kısa bir zamanda karar vererek şekilden. bozduğu kanunu parlamentoya iade etti. 

Bütün terör ve baskı tedbirleri mevcut düzene, emperyalizme karşı direnişi, sindiremedi. Aydın Tekstil işçilerinin grevi, Hereke ve Mardin Devlet Üretme Giftliğindeki grevler, işçilerin ve sendikacıların, sarı, sendikcilara ve polis ile jandarmalara rağmen, grev hakkını ve sosyal haklarını savunmaları ; işçi sınıfının baskı ve 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teröre göğüs gererek bu işi başarması, memlekette bütün öteki devrimci akımları cesaretlendirmekte ve direnmenin emekçi yığınları ile aydınlar arasında daha geniş 


ölçüde yayılmasına yardım etmektedir. 

Emperyalizmin ve onun hegemonya aracı olan Nato'nun toplum düzenini zorlamasiyle ortaya çıkan bunalımların, enflâsyonun ve gittikçe zorlaşan hayat şartlarının bir sonucu olan bu faşist gidiş, emperyalizmle bağları arttıkça, daha da sertleşiyor. 
Başbakan Erim'in Birleşik Amerika gezisinden döndükten sonra tevkiflerin, idam cezalarının daha da artması, Erim'in Senato'da söz alarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bir an evvel idam edilmelerini istemesi, bu gerçekleri, Anayasa Mahkemesince iptal edilen Sıkıyönetim Kanununun hükümlerine uyularak ölüme mahküm edilmelerini bilmemezlikten gelmesi, saldırıların CHP'ye kadar genişlemesi bunu açıkça gösteriyor. Dünya Bankasının, on yıl süre ile, işbirlikçi zümrelere yılda 
200 milyon dolar vermeyi kararlaştırması, Vaşingtonun da, eski silâhlarını almak 


şartıyla, 60 milyon dolar kredi açması hep bunun sonucudur. 

Bu çeşit krediler yıllardan beri verildiği halde, Türkiye'de halkın, emekçi yığınların hayat seviyesi iyileşmemiş, aksine işsizlik ve sefalet artmış ve gün geçtikçe daha büyük bir hızla artmaktadır. Dış ticaret açığına gelince, ancak, ve o da kısmen, dış ülkelerde çalışan işçilerin getirdiği dövizlerle kapanmaktadır. Bilindiği gibi bu yolla sağlanan dövizler, Türkiyenin dış ticaretinin “/, 75'i oranındadır. Emperyalizmin, meselâ Dünya Bankası gibi emperyalizmin sızma araçları arasında önemli bir yeri olan müesseselerin açtığı krediler halka ve devlet sektörüne değil, büyük özel 'sektöre, toprak beylerine sermaye olarak veriliyor. Bunların belirli bir ölçüde iş imkânları açtığına şüphe yoktur, fakat bu şekilde meydana gelen çalışma olanakları her yıl iş pazarına çıkanları emmek imkânından çok uzaktır. Ayrıca büyük menfaat çevrelerinin yatırımlarının tempoları da son derece ağırdır. Meselâ Yozgat Bira Fâbrikasının açılışında söz alan başbakan vekili Melen fabrikanın kuruluş faaliyetine başlanmasından ancak 14 yıl sonra işletmeye açıldığını söylemek zorunda 


kalmıştır. 

İşsizliğin, yoksulluğun, köylerden şehirlere akının artması, 1970 nüfus sayımının sonuçlarına göre 36 milyona varan nüfusun 9) 62'sinin «gayri faal», yani üretim dışında, sadece tüketici olarak kalması, Türkiye'deki sanayi gelişme hızının ağır olması, nüfusun halâ ancak % 13'ünün sanayi sektöründe çalışması, emperyalizmle sıkı politik ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi, memleketi sürekli olarak çok çetin ekonomik ve politik bunalımlara sürüklemektedir. Bu bunalımlar sonucundadır ki, Erim hükümeti Nisan'ın 17'sinde istifa etmek zorunda kalmıştır. Hükümetin, bazı komutanların süngülerine dayanarak, sert ve kanlı bir terör sürdürmesi, sıkıyönetim mahkemelerinin zincirleme idam ve ağır hapis cezaları kesen nazi yargı organlarına benzer yöntemlerle çalışmaları, yığınsal tutuklamalar, toplama kampları, polise ve askere, yurttaşa istediği zaman ateş açma yetkisinin verilmesi, vatandaşı 30 gün yargıç önüne çıkarmadan polisin işkencelerine terketmesi Erim'in iflâsını ve istifasını onliyememistir. 

Bütün bunlar Türkiye sorunlarını, Demirellerin, Erimlerin, emperyalizmin politik, ekonomik ve askeri sistemlerine bağlanan parti ve politikacıların çözümleyemeyece- 


2 


m a 


ğini bir daha göstermiştir. Bu sorunlar ancak anti-emperyalist, demokratik, ulusal ve sosyalizme açık bir yoldan yürümekle çözümlenebilir. Bu bunalımların üstesinden, ancak sikiyčnetimleri kaldıran, halkın demokratik haklarını genişleten, emperyalizmin blok ve sistemlerinin dışına çıkabilen, bütün ülkelerle dostluk ilişkileri kurabilen ve gerçek barışçı bir politika uygulayabilen bir hükümet gelebilir. 


Sovyetler Birliği Yüksek Prezidyumu başkanı Podgorni'nin memleketimizi ziyareti münasebetiyle, emperyalizmin ve NATO'nun toplum düzenine bunalımlar, harp masrafları, silahlânma, faşizm, sefalet, yoksulluk ve işsizlik gibi emperyalizmin bütün mikrop ve hastalıklarını getirmesine karşılık sosyalist ülkelerle ilişkilerin topluma kalkınma, ekmek ve özgürlük gibi nimetler sağladığı bir kere daha açıkça görülmůstůr. 

Emperyalistlerle, Natocularla imzalanan anlaşmaların Türkiyeyi gitgide daha fazla sömürücü tekellerin kucağına, silâhlanma yarışına, hapçi kışkırtmalara sürüklediği görülüyor. Netekim sıkıyönetimler, faşist uygulamalar, idamlar, bunalımlar hep bu gidişin sonuçlarıdır. Oysa Podgorni'nin ziyareti sonucunda yayınlanan ortak bildiri ile açıklamada yalnız ve yalnız barış, gerginliğin azalması, eşit şartlarla dostluk, içişlerine karışmama, genel silâhsızlanma, memleket topraklarının başka ülkelere karşı saldırı ve kışkırtmalar için kullanılmaması, devlet sektörüne yapılacak yardımların arttırılması konuları yer almıştır. Emperyalist devletlerle, Natocularla imzalanan anlaşmalara kanıksamış insanlar için bunlar, yepyeni ve alışılmamış deyim ve terimlerdir. Ama hükümet ve devlet sorumlularının imzaladığı Türk-Sovyet ortak bildiri ve açıklamasındaki fikirler memleketimizdeki sorumlular tarafından da benimsendiği takdirde, yurdumuz için harp ve kışkırtma siyasetinin politik ve ekonomik ağırlıklarından kurtulmak, hızla kalkınmayı öngören gerçek bir sanayileşme programını uygulamak, işsizliği, sefaleti yenmek, özgürlükleri genişletmek, yani toplumu demokratik gelişme yoluna getirmek olanakları kısa bir zamanda sağlanabilir. 

VS 


Anayasa mahkemesi sıkıyönetim kanununu iptal etti 


Cuntacı paşaların 12 Mart muhtirasiyle iktidara getirilen Erim hükümetinin ilk işi Anayasayı değiştirmeyi öngören kanun tasarılarının Meclise sevketmek oldu. 
Erim hükümeti, eğemen çevrelerin Anayasada yapılmasını istedikleri değişikliklerle 
1961 Anayasasını yürürlükten kaldırarak, tam manasıyle gerici, baskıcı, faşist bir 
düzen sağlamayı hedef aldı. Ve böyle bir düzeni en kısa bir zaman zarfında memlekette yerleştirmek amacıyle Sıkıyönetim Kanunu Tasarısını ivedelikle Meclisten geçirmeye koyuldu. Bu tasarıda: 


— TRT ve basına sansür koymak, kayıtlamak ve durdurmak; 


— Grev hakkının kullanılmasını süreli veya süresiz olarak askıda bırakmak ve izne bağlamak; 


— Her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak; 
— Sanıkların 24 saat içinde mahkemeye sevki zorunluluğunu kaldırarak, 1 ay süreyle göz altında bulundurabilmek; 


— Sıkıyönetim mahkemelerine, sıkıyönetim sona erdikten sonra da görevlerine devam imkânını vermek; 


— Sıkıyönetim sırasında işlenen suçların cezasini arttırmak ve yeni suçlar ihdas etmek gibi, 1961 Anayasasına açıkça aykırı, hemen hemen sınırsız, kısıtlayıcı yetkiler öngörülüyordu. 

O sıralarda henüz kapatılmamış olan TİP, Sıkıyönetim Kanunu tasarısına kesinlikle karşı çıkarak, tasarının Anayasaya aykırı olduğunu Fatma İşmen'in sesiyle Meclis kürsüsünden bütün kamuoyuna duyurdu. Meclisteki görüşmeler sırasında TİP senatörü Fatma İşmen: «Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, kendisini derhal Anayasa Mahkemesi önünde bulacak ve tasarıyı hazırlayanlarla destekleyen sözümona demokrasi savunucuları halkın önüne çıktıklarında Anayasa dışı davranışların hesabini veremiyeceklerdir», diyerek eğemen sınıfları temsil eden, ya da onların hizmetinde bulunan senatör ve milletvekillerini uyardi. Fakat çoğunluk olan gerici senatör ve milletvekilleri bu uyarmaya rağmen Sıkıyönetim Kanun Tasarısını onayladilar. 


Bu durum karşısında, TİP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu ve açtığı davayı kazandı. Anayasa Mahkemesi, Sıkıyönetim Kanununu, Anayasaya aykırı bularak, iptal etti. 


Anayasa Mahkemesinin bu kararı neyi gösteriyor? Bu karar her şeyden önce Erim iktidarının gayrimeşruluğunu bütün çıplaklığıyle gözler önüne seriyor. Dolayısiyle 11 aydır devam eden yığınsal tutuklamaların, çağ dışı işkencelerin, baskı ve terör politikasının yasalara aykırı olduğunu doğruluyor. Böylelikle de emperyalizmin Türkiye'deki uşakları olan bazı paşalarla, ağa-komprador zümresinin yurtseverlere karşı giriştikleri kovuşturmaların, 30 gün içinde terör ve işkencelerle ifade almanın kanun dışı niteliği iyice gün ışığına çıkıyor. 

Anayasa Mahkemesinin Sıkıyönetim Kanununu iptali aynı zamanda gerici iktidarlara karşı direnmenin, işçi sınıfının partisini savunmanın meşru ve Anayasaya uygun bir hareket olduğunu göstermektedir. Bu karar, Anayasayı savunan, Anayasa değişikliklerine, emekçilerin haklarını kısıtlayan kanunlara, sıkiyönetim uygulamalarına karşı ilk sesi yükselten Türkiye İşçi Partisinin, yani sosyalist partinin, yurttaşın demokratik haklarını: savunan bir parti olduğu gerçeğinin Anayasa Mahkemesince de kabul edildiğini gösteriyor. 

Bütün bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz: Bügün yurdumuzda uygulanmak istenen faşizme karşı mücadele, ancak geniş halk yığâanlarına dayanan sosyalist akımın varlığını sürdürmesiyle, bütün devrimci, ilerici ve yurtsever güçlerin birleşmesiyle başarılı olabilir. Aksi halde, yani bu güçler 'dağınık kaldığı takdirde gerici faşist çevrelerin çirkin hedeflerine ulaşmalarını engellemek güçleşmiş olur. 

İlhami Çetiner 


ri 


Türkiye'nin fasistlesmesi yolunda yeni çabalar 


Erim hükümeti, ardsız-arasız halka, işçi sınıfına, orta tabakalara karşı ekonomik, politik, sosyal baskı ve terör tedbirleri alıyor, düzinelerle faşist kanun tasarısını meclise gönderiyor. Dernekler ve siyasi partilerle ilgili kanun tasarıları, cunta iktidarının Anayasa değişikliğine uygun olarak çıkarmak için direndiği faşist kanun tasanlarindan sadece ikisidir. 


Bu iki tasarının baskı ve terörü, faşizmi yerleştirip, sürekli olarak uygulama bakımından birbirinin tamamlayıcı olduğu daha ilk bakışta göze çarpmaktadır. Her iki tasarı da, Demirel ve Erim hükümetlerinin yurtsever güçlere karşı aldıkları kanlı tedbirlere, Türk ve Amerikan, NATO-SENTO ve Ortak Pazar ülkeleri gizli servislerinin memleketimizdeki ulusal ve sosyal kurtuluş hareketi savaşçılarına karşı hazırladıkları genel saldırı planlarına dayanmaktadır. 


Faşist, eski veya yeni sömürgeci kanun koyucularının halk düşmanı kanunlarını daima masasında bulunduran ve gece gündüz demeden faşist kanun maddelerini tercüme ettirip parlamentoya sevkeden Erim ve onu ileri sürenler CİA usulü bir fişleme dairesi meydana getirme çabası içindedirler, Faşist biçimi iktidar FBİ, CİA et MİT usulü fişleme işleriyle de yetinmeyip, devrimci gençlerin çoğunu komando kurşunuyla; emperyalizmin, işbirlikçi düzenin kurşunlarıyla öldürtmektedir. Erim ve onun ardındakiler bütün yurtseverleri hapislere attı, birçok yurtsever hakkında idam kararlarında ısrar etti ve etmektedir. 


Erim hükümeti, bir yandan faşist kanun tasarılarını meclise sevkederken, öte yandan da NATO planlarını uygulayarak büyük kentlerimizi, devrimci işçilerin ve yurtsever aydınların yoğun olarak bulunduğu merkezleri ardarda abluka altına alma, devrimcileri kurşunlatma tedbirlerini gittikçe şiddetlendirmektedir. 


Cunta iktidarının akıl hocalığını yapan İnönü de, yeni siyasi partiler ve dernekler kanunu tasarısını benimsemiştir. Netekim bir süredir CHP içindeki ortanın solu akı- 


© mına, gençlik ve kadın kollarına karşı açıkça saldırıya geçmiş bulunuyor. İnönünün 


AP genel başkanı Demirel'le sıkı ilişkiler kurması mecliste çoğunluğu teşkil eden gerici AP'nin ileri gelenleriyle siyasi partiler kadın ve gençlik kollarının kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir. 


Yeni siyasi partiler ve dernekler kanunu tasarısına göre, bundan böyle parti kongrelerinde yargıçlar hazır bulunacak, delegelerin listesi siyasi poliste fişlendikten sonra denetimle görevli yargıca verilecek, öğretim üyeleri ve öğrenciler dernek kuramıyacak, dolayısıyle memleketin politik, ekonomik ve sosyal problemleriyle ilgilenemiyeceklerdir. 


Özetlersek, Erim hükümeti tam bir faşist niteliğinde olan bu yeni kanun tasarilariyle, yurtseverlere ve bütün ilerici güçlere karşı uygulanan baskı ve terör hareketini daha da şiddetlendirmek yolundadır. 

Kaya Şengün 
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İşçi sınıfının haklı direnişini baskı, terör ve sıkıyönetimler durduramaz 


Bizdeki işçi hareketi, Türkiye işçi sınıfının yürüttüğü haklı mücadele, doğuşunun ilk günlerinden beri daima çetin koşullar içinde geçmiş, defalarca işbirlikçi burjuva iktidarlarının amansız saldırılarına uğramıştır. İktidarlar ve bunların himayesindeki patronlar, boy atan işçi hareketini ezmek, işçi sınıfını haklı davasından vazgeçirmek, bu sınıfı istediği gibi sömürebilmek ve kendine bağlı tutabilmek için, yıllardan beri, çok değişik yöntemli tedbirlere başvurmuşlardır. Bunun yanısıra işçi yöneticilerini tutuklamak, devrimci işçi ve sendikacıları işkence ve terörle ezmek, işçilerin çeşitli eylemlerine karşı silâh kullanmak, sıkıyönetimler uygulamak, grev yasaklama ve erteleme yollarına başvurmak, adam satın alıp işçi hareketini içinden baltalamak, satılmış işçi düşmanlarını, ve MİT ajanlarını kullanmak burjuva iktidarlarının işçi sınıfına karşı faydalandıkları başlıca araçlar olmuştur. 


12 Mart 1971 de memleketimizde faşist biçimde bir cuntanın iktidara gelmesiyle 
baskı ve terör daha da arttı. Gerici çevreler, iktidarı ele alan birkaç generalin yardimiyle mevcut baskı ve terör tedbirleriyle yetinmiyerek, 11 ilde sıkıyönetim ilân edilmesini sağladılar. Sıkıyönetim resmen 11 ilde ilân edilmiş olsa da, fiilen bütün memlekette uygulanmaktadır. Demirel iktidarı zamanında komandolar, gerici yan kuvvetler tarafından tertiplenen provakasyonları, baskınları, bu gün hükümet devlet kuvvetlerine yaptırımaktadır. İşçi grev ve gösterileri yasaklanmakta, işçi sınıfının sendikal ve politik örgütleri kapatılmaktadır. 


Bütün bu baskıya ve kanlı teröre rağmen, halk yığınlarının öncüsü olan işçi sınıfı geleceğe ümitle bakarak savaşına devam etmektedir. Örneğin Aydın'da, Tekstil ve Bitkisel Yağlar Sanayii işyerinde 1526 işçi, bütün baskıya ve kanlı teröre rağmen, iki aydır grevi devam ettirmektedirler. İşçiler ücretlerine, artan hayat pahalılığına göre, zam yapılmasını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini, kendilerine yeni sosyal haklar tanınmasını ve patronların işçileri keyfi olarak işten atmalarına son verilmesini istiyorlar. Fakat iktidardan tam destek gören patronlar grevleri engellemek, işçilerin direnişini kırmak için lokavt kararı aldılar ve işçileri işten çıkarmak suretiyle işçi haklarına ve en başta grev hakkına yeniden amansızca saldırdılar. 


Bu arada Aydın'da tekstil ve bitkisel yağlar sanayii işçilerinin grevi çok önemli bir gerçeği bir defa daha ortaya koydu ki, o da, savaşın tam birlik ve dayanışma halinde, disiplinli ve bilinçli bir şekilde yürütülmesi gerektiğidir. Bunun sayesinde iktidar ve patronlar kanlı olaylar çıkarmak, adam satın alıp işçileri birbirine düşürmek gibi provakasyonlara başvurma imkânlarını bulamadılar. 


Aydındaki tekstil ve bitkisel yağlar sanayii işyerlerindeki 1526 işçinin hakları uğruna verdikleri savaş bütün ülke emekçileri tarafından büyük destek görmüş ve görmeye devam etmektedir. DİSK, bağımsız sendikalar ve bunların yanısıra Türk — iste bağlı birçok sendikalar Aydın tekstil işçileriyle dayanışmalarını belirttiler. 
Aydın yakınlarındaki Tepecik, Kadıköy, Kardeşköy, Işıklı gibi köylerin ahalisi grevci 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işçilere yiyecek, içecek sağlamak suretiyle kendileriyle dayanışma halinde olduklarını gösterdiler. 

Aydın'daki grevci işçilerle dayanışma, bu kadarla kalmadı. Mardin Ceylan Pınar Devlet Üretme Çiftliğinde çalışan 3 bin tarım işçisi de greve gittiler. Tarım işçileri şu istekleri ileri sürdüler: İş saatlerinin azaltılması, ücretlerin arttırılması, kendilerine de sosyal sigorta hakkı tanınması. Bu haklı isteklerle başlayan grev 8 gün devam etti. Patronlar, iktidarın desteğiyle, işçilerin grevini durdurmak için çeşitli yollara başvurdular. Fakat işçi sınıfımızın haklı mücadelesi, iktidar çevrelerinin, patronların tertipleriyle önlenemiyor. İşçilerimiz sömürüye karşı direnişin her çeşidine ve her yerde başvurmaktadırlar. Netekim memlekette faşist biçimi iktidara ve onun himayesi altındaki patronlara karşı savaş devam ederken, yurt dışında çalışan işçilerimiz de, çalıştıkları ülkelerde emperyalist tekellerin sömürüsüne karşı girişilen bütün protesto eylemlerine faal olarak katılmaktadırlar. Hollanda'da, metal sanayiinde çalışan 4 bin Türk işçisi, yerli ve diğer yabancı işçilerle elele vererek greve gittiler. 
Halkımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli unsur, işçi sınıfımızın 


hiçbir türlü baskı ve terör karşısında yılmaması, savaşa azimle devam etmesidir. 
L. Yılmaz 


Kızıldere'nin verdiği ders 


Mart ayı içinde işbirlikçi burjuvazinin yığınsal sayılacak yeni bir katliamına daha tanık olduk: Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde, Mahir Çayan ve arkadaşları hükümetin polis ve komandoları tarafından hunharca öldürüldüler, 


Mahir Çayan ve arkadaşları, Ünyedeki NATO radar üssünden iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni rehine aldıktan sonra, Kızıldere köyüne sığındılar. Küçücük köyü 4 bin asker ve polisle kuşatan faşist hükümet, gençlerin isteklerini hiçe saydı ve askerlerle polisleri hücuma geçirerek, hem 10 yurtsever genç hem de üç yabancı teknisyen tanınmıyacak hale gelinceye kadar ateş edilmesini emretti. 


Mahir Çayan ve arkadaşları Maltepe askeri cezaevinden kaçtıktan sonra da savaşa devam ettiler. Yiğittiler, ölümden korkmuyorlardı. Bu namuslu, kalpleri savaş azmiyle dolu gençler, halkımızın bağımsızlık davasına sonuna kadar inanmış ve kendilerini bu kutsal davaya adamışlardı.: Ülkemizin NATO ve SENTO gibi askeri paktlardan çıkmasını, halkımızın Amerikan boyunduruğundan kurtulmasını ve başına buyruk yaşamasını istiyorlardı. Yurtsever gençlerin bu savaşı, çilekeş halkımızın en aziz isteklerini dile getiriyordu. Fakat ne yazık ki, seçtikleri savas metodlari örgüte ve halk yığınlarına dayanmıyordu. Ortak düşmana karşı başarılı bir savaş yürütebilmek için örgütlenmek şarttır. Örgüt demek düşmana karşı düzenli savaş yürütmek demektir. Ve bu savaş ancak işçi sınıfına ve emekçi köylülere, yani geniş halk yığınlarına dayandığı takdirde başarılı olabilir. Lenin halk yığınlarını başarıya götüren yolun örgütlenme olduğunu belirtir ki, Kızıldere olayları bu gerçeği bir daha ispatlamış oldu. 


Savaşın kendine özgü yöntemleri. vardır. Savaş her gün, her saat, her dadika 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değişen koşullara göre, değişik bicimlerde yürütülmelidir. Yurtsever gençlere saldıran düşmanın, yani işbirlikçi burjuvazinin, faşist hükümetin, cuntacı paşaların ordusu var, polisi var, vurucu yan güçleri var. Bunların arkasında Amerikan emperyalistleri, NATO harpçileri duruyor. Böyle bir düşmana karşı savaş ancak işçi sınıfinin, ilerici örgütlerin çatısı altında: örgütlenmekle yürütülebilir. Kızıldere katliamı bir kere daha gösterdi ki, anti-emperyalist, anti-fasist savaş ancak kitlelerin savaşı olduğu ölçüde zafere ulaşacaktır. Fakat halkımız, yurdun bağımsızlığı için Kızıldere'de canını feda eden bu on kahraman evlâdını hiç bir zaman unutmayacaktır. 


Yurtsever gençlik toplumun en hareketli, en canlı kesimlerinden biridir. Fakat gençliğin dağınıklığı, işçi sınıfıyle ortak bir savaş cephesi kurmamış olması, işbirlikci burjuvaziye, bu güçleri açık faşist biçimi terörle ezmek olanağını sağlamaktadır. 


Gençliğin örgütlü savaş yoluna girmesinden korkan Maocular, bölücüler, her soydan ve boydan likidatörler, işçi sınıfıyla yurtsever gençlik arasında savaş birliğinin kurulmasını baltalamak suretiyle gençliği parçaladılar ve ardsız-arasız bölücü eylemleriyle demokrasi ve halk düşmanı hükümetin ekmeğine yağı sürdüler. 

Yurtsever gençlik, bütün ilerici güçler artık bu kanlı saldırılardan, bozguncuların bu bölücü faaliyetlerinden dersler çıkarmak zorundadır. 


İdamlar, kurşunlamalar, baskınlar ve arama — taramalar yurtsever gençliği yıldırmadı ve yıldıramıyacaktır. İşbirlikçi burjuvazi de, gençleri kurşunlamakla, asmakla bunalımlardan  sıyrılamıyacaktır. Çünkü Türkiye'deki bunalımların süregenliğinin kökleri işbirlikçi burjuvazinin halk düşmanı politikasının, NATO politikasının temelinde yatmaktadır. i 

H. Tunalı 


«Toprak reformu» bu mu? 


»Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı» kimlerin yüzünü güldürecek? 


Erim hükümetlerinin bir yıldır. halkın, demokratik kamuoyunun dikkatini baskı hareketlerinden, artan hayat pahalılığından, işsizlikten başka yerlere çekmek için ağzından düşürmediği «Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı» nihayet gün yüzüne çıktı. 
Devlet bakanı Oztrak, 20 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında bu tasarıyı açıklarken «dünyaya, iftiharla, bir Türk modeli sunuyoruz»dedi. Ve Oztrak tasarının amacını şu sözlerle belirledi: «Amaç, reformu yaparken bazı kişileri lüzumsuz yere zengin etmemek, toprak dağıtılırken de köylünün yüzünü güldürmektir.» 

Devlet bakanının «dünyaya iftiharla sunulduğu»nu iddia ettiği bu «Türk modeli» nedir? Gerçekten de bu «reform» tasarısı, milyonlarca yoksul, topraksız köylümüzün yüzünü güldürecek mi? Bu tasarının pratikte uygulanma imkânı var mı? ` 

İşte bunlar, milyonlarca yoksul köylümüzü, köklü dönüşümler için direnen her vatandaşımızı bugünlerde en çok ilgilendiren sorular oldu. Bu soruların karşılığını tasarının bölümlerinde ve maddelerinde aramak lâzımdır. Hele bir bakalım! 
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Once tasarının, toprak dağıtımının nasil yapılacağını belirleyen bölümünü ve bu bölümdeki maddeleri ele alalım. Tasarıda «toprak dağıtımından yaryarlanmak için, toprak 'alacak. kimsenin bedeni ve fikri kabiliyetinin çiftçilik yapmaya elverişli olması» ilk şart olarak ileri sürülüyor. Yani ancak sıhhi durumu iyi olanlara, başka bir deyimle iyi beslenenlere, ailesinde hastası olmayanlara, okuma-yazma bilenlere ve çiftçilikte tecrübesi olanlara toprak verilecek. Tasarıdaki maddede aynen böyle deniliyor. 

Memleketteki gerçek duruma bakılırsa hükümetin, toprak alacak kimseler için ileri sürdüğü bu şartlar kaç topraksız aile için geçerli olabilir? Resmi istatistiklere göre bugün memleketimizde bir karış toprağı olmayan ailelerin sayısı bir milyon 
200 bindir. Üç-beş dönüme kadar toprağı olan az topraklı aileler ise 4 milyonun © 
üstündedir. Bu beş milyondan fazla yoksul köylü ailesinin ortalama günlük geliri, yine resmi verilere göre, 125 kuruştur. İşte 5-6 nüfuslu bir yoksul köylü ailesi günlük ihtiyaçlarını karşılamaya ve geçimini bu 125 kuruşla sürdürmeye çalışmaktadır. Bugün bir kilo ekmeğin bile 130 kuruşa satıldığı gözönünde bulundurulursa, 125 kuruşluk günlük gelirle bu beş milyondan fazla köylü ailesinin nasıl bir sefalet içinde süründüğünü, bedeni ve fikri kabiliyetinin ne seviyede olduğunu anlamak hiç te zor değildir. 

Fikri kabiliyete gelince, 65 bin köyden ancak yarısında okul vardır. Bunların çoğu da, siyasi iktidarların öğretmen kıyımı yüzünden öğretmensizdir. Halâ nüfusumuzun yüzde 63'ü okuma-yazma bilmemektedir. Bu oran köylerimizde daha da büyüktür. 
Cahilliğin ortadan kaldırılması için gelmiş geçmiş. işbirlikçi iktidarlar bugüne kadar parmağını bile kıpırdatmamışlardır. Gerçekler böyle olduğu halde hükümet, iktidar çevreleri «bedeni ve fikri kabiliyeti çifçilik yapmaya elverişli olmayanlara toprak yok» diyorlar. Bu ise milyonlarca yoksul köylümüzle doğrudan doğruya alay etmek demektir. 


Dahası var. Erim hükümetinin «Toprak ve Tarım Reformu Tasarısının başka bir maddesinde şöyle bir hüküm daha yer aliyor: «Topraklandırılan çiftçi üç yıllık bir denemeye tabii tutulacak ve ancak, bu deneme süresini başarılı bir çiftçilik yapmak suretiyle tamamlayanlara toprağın tapusu verilecektir.» 


Bu maddenin açık anlamı da şudur: Birinci maddedeki «bedeni ve fikri kabiliyet» hükmüne dayanılarak milyonlarca yoksul köylü toprak dağıtımının dışında bırakıldıktan sonra, tasaridaki ikinci maddeye göre, bu «sınavı» kazanan köylü üç yıllık bir denemeye tabi tutulacaktır. 

Bu deneme süresinin köylü ve tüm ailesi için bir kölelik dönemi olacağı erke artadadır. Çünkü, topraksız köylüye verilecek olan toprakların en verimsiz, köye en uzak, yarı işlenebilir çorak topraklar olacağı şimdiden bellidir. Yoksul köylü, kendi imkânları, kara sapanı ile üç yıl bu topraklarda didinecek ve üç yıl içinde toprağı biraz işlenir hale getirecektir. Ancak bu üç yıl içinde «topraklandırılan köylü», her türlü devlet yardımından, kredi, cins tohum, tarım alet ve araçlarından yoksun kalacağı ve her an ağaların baskısı altında bulunacağı için, kendisinden istenilen «başarılı çifçiliği» bütün gayretlerine rağmen yapamayacatır. Ve yapamadığı için de, özlemini çektiği toprağa bu defa da kavuşamayacak, topraklar tekrar ağaların 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eline geçmiş olacaktır. Bunu köylü de, tasarıyı hazırlayan hükümet çevreleri de toprak ağası da elbette biliyor. 


1955'lerde Bayar-Menderes iktidarının, köylü oylarını elden kaçırmamak kurnazliğiyle, 100 bin kadar köylü ailesine verdiği toprakların 2—3 yıl sonra tekrar büyük toprak ağalarının, çiftlik beylerinin eline geçtiği henüz unutulmamıştır. Şimdiki iktidar çevreleri iste bu Bayar-Menderes «modeli»ni biraz daha allayıp-pullayıp piyasaya sürdüler. Devlet bakanı Oztrak'ın «köylünün yüzünü güldürmek» için hazırladığını iddia ettiği tasarıda ayrıca köylüye verilecek toprağın, bedelinin 25 yıl içinde ve 25 taksitle ödenmesi öngörülüyor. Yani köylü, toprağı, devlete borçlanarak ödemek zorunda bırakılıyor. Dolayısiyle iktidar çevreleri, hazırladıkları tasarıyla «toprak reformu yapıyoruz» diyerek, bankalara, soyguncu tefecilere, ağa ve toprak beylerine, boğazına kadar borçlanmış ve bu borçlar altında ezilmiş olan yoksul köylüyü 25 yıllik bir borçlanmaya sürüklemekten başka bir şey yapmamışlardır. Buna karşılık, hükümetin «Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı'ında, büyük toprak sahiplerinin ekonomik-politik gücünü arttıracak, bunların kapitalist işletmeciliğe doğru gelişmesini sağlıyacak çeşitli hükümler vardır. 


Görüldüğü gibi, hükümetçe hazırlanan «Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı», bir milyondan fazla topraksız köylü ailesini topraklandırmak, bu yığını insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmak, kısaca yoksul köylünün yüzünü güldürmek amacını değil, gerçek bir toprak reformunu engellemek, toprak reformu isteğini sömürmek hedefini gütmektedir. 


Oysa, yoksul köylümüzün yüzünü güldürecek gerçek bir toprak reformu, herşeyden önce sömürücü büyük toprak mülkiyetini, ağa-derebeyi ilişkilerini ortadan kaldirmayi, büyük toprak beylerinin topraklarını, hiç bir bedel ödemeksizin, parasız olarak köylünün ortak mülkiyeti haline getirmeyi başlıca amaç edinmelidir. Bunun dışında her türlü «reform» topraksız veya az topraklı köylünün değil, ancak onları ezenlerin yüzünü güldürebilir. 


Sadık Toksöz 


20 yıllık NATO böyümüürğü 


Memleketimiz, NATO'nun harp arabasına 1952 yılının 17 Şubatında, düşük Bayar-Menderes iktidarı tarafından koşuldu." Yirmi yıldır süregelen bu bağımlılık döneminde yurdumuzun, halkımızın maddi ve manevi .zararları, ancak milyarlarca lira ile ölçülebilir. Rakkamların dili, saldırgan: NATO'nun, Amerika'nın yurdumuzdaki eğemenliğini savunan gelmiş geçmiş bütün iktidarları ve şimdiki dikta iktidarı mensuplarını, azılı gericilerin tümünü susturacak güçtedir. Gerçekten de Tükiye, saldırgan NATO'nun boyunduruğuna girdiği günden beri devlet bütçelerinden, halkimizin lokmasindan koparılarak yapılan: askeri harcamalar, yani emperyalist NATO ülkelerine ve özellikle bu saldırgan' paktın: yöneticisi olan Amerikaya ödenen para 
173 milyar lirayı bulmuştur. Yalnız Erim hükümeti, iktidara getirilisinin ilk 3—4 ayı 
içersinde, NATO-SENTO askeri donatımları, silâhlanma masrafları için 3 milyar lira harcamıştır. Bu masraflar arttıkça Erim hükümeti birbirinden ağır yeni yeni vergiler, 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.zamlar getirmis, enflasyonu kôrúklemistir. Erim hůkůmetinin yaklasik olarak 52 milyar liraya bağladığı 1972 yılı bütçesinin üçte ikisi, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla yapılacak harp masraflarına ayrılmıştır. Üretimle hiçbir ilişkisi olmayan akla durgunluk veren harp masrafları yüzünden meydana gelen 15 milyar liralık bütçe açığını kapatabilmek için NATO'cu, Amerikancı hükümet, 8 milyar lira tutarında ek vergiler getirerek, zaten yoksulluk içinde çırpınmakta olan milyonlarca emekçinin, dar gelirlinin lokmasına saldırmıştır. Bu saldırı polis-komando saldırıları, yığınsal arama taramalar ve baskınlarla birlikte yürütülmektedir. Ama bu kadarla da kalınmamış, Demirel ve Erim hükümetleri zamanında memleketimizde durmadan şiddetlenen yığınsal baskı ve terör hareketleri gemi azıya alırken, karasularımızda, göklerimizde, topraklarımızda ardarda NATO manevraları yapılmıştır, Basında çıkan haberlere göre, on binlerce komandonun İstanbul'daki 36 saatlik abluka ve baskın hareketi, NATO harp tatbikatı plânlarına göre yapılmıştır. 


Türkiye'nin yarım milyonu aşkın silâhlı kuvvetlerinin NATO'nun başındaki Amerikalı generallerin emrinde bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu nedenle İstanbul, Ankara, Zonguldak, İzmir, Diyarbakır, Siirt ve diğer illerimizde Demirel ve Erim hükümetlerinin emriyle komandolar tarafından yürütülen terör hareketinin, Kürt kırımının, devrimci kırımının NATO-SENTO planlarına uyularak sürdürüldüğü kendiliğinden anlaşılır. Demirel ve Erim hükümetlerini iş başına getiren Amerika ve NATO, memleketimizdeki anti-emperyalist mücadeleyi, başgösterecek bir gerillâ hareketini bastırmak için plânlar hazirlamislardir. Netekim, 1970 yılı Ocak ayında Batı Almanyada çıkan «Ştern» dergisinin açıkladığı «On taksim bir» plânında, halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluş savaşında, memleketimizde muhtemel bir gerillâ hareketi sırasında NATO'nun, Amerika'nın bombalayacağı kentler, bölgeler açıklanmıştır. NATO'nun yöneticisi olan Amerikalı generaller, bu plânları anti-komünizm sayıklamaları içinde hazırlamışlardır. 


Erim hükümeti, cuntacı generaller, NATO'nun 20. yıldönümünde Vaşington hükümetinin uydusu olduklarını, NATO'ya kulluk ettiklerini ortaya koyan demeçler verdiler. Anti-emperyalist gençlerin idamında ısrar eden gerici, işbirlikçi sivil ve asker NATO'cu takımı, halkımıza milyarlara, aziz devrim sehidlerinin, yiğit Demirciogullarının hayatına malolan saldırgan NATO'ya övgü nutukları çektiler, NATO'nun 1969'da Akdeniz'de kurduğu «Çağrı» gücüne Türk donanmasını da teslim eden Demirel hükümetinin Amerikan emperyalizmine, NATO'ya bağımlılık politikasını sürdüren cunta iktidarı memleketimizi bu saldırgan paktın boyunduruğuna daha da sıkı bağladı. 1969'da İstanbul'da, İzmir'de ve daha birçok kentlerimizde birbirini izliyen Amerikan aleyhtarı gösteriler sırasında şehit düşen devrimcilerin, dökülen bunca kan pahasına, limanlarımıza giremiyen Amerika'nın katil 6. filosu, cunta iktidarının Amerikaya, NATO'ya bağımlılık. politikası yüzünden tekrar, hem de dilediği zaman limanlarımıza demir atmak, istediği kadar üslenmek imtiyazını elde etti. 
Erim hükümeti, Amerikan 6. filosunun Türk limanlarına, kara sularımıza kimseden izin almadan girmesi ve üslenmesiyle ilgili ikili anlaşmayı imzalamakla, büyük burjuvazinin, toprak beyliğinin iktidarını ayakta tutmak, memleketimizi Amerikan emperyalizmine onun NATO, SENTO gibi harpçı bloklarına daha sıkı bağlama yolunda yeni bir adım attı. Çeyrek yüzyıldır izlenen bu yol yıkım yoludur, siláhlanma yarışında milyarlar harcama yoludur. Halkımızı, emperyalizmin onulmaz bunalımları altında ezme yoludur. 


Türkiye'nin daha 1968 yılında 28 milyar liralık bütçesinden 16 milyar lirasını Amerika'nın ve NATO'nun çıkarlarına yarayan silâhlanma masraflarına ayırdığı ve memleketin belini bükmeye, halk yığınlarını ağır vergiler, zamlar altında ezmeye devam eden bu askeri masrafların yıldan yıla arttığı bir gerçektir. Bu acı gerçek dikkate alınırsa, memleketimizin bugünkü perişan hale gelmesinin nedenlerinden başlıcaları kendiliğinden anlaşılır. 


Türkiye NATO'ya, Amerika'ya, emperyalist tekellere bağımlılık yolundan bir an önce geri dönmek zorundadır. Bunun için de devlet mekanizması, iktidar, Amerikancı, NATO'cu, SENTO'cu gericilerden, isbirlikcilerden temizlenmelidir. Türkiye NATO'dan, SENTO'dan mutlaka çıkmalıdır. Memleket toprakları, Amerikan ve NATO üslerinden, emperyalizmin bu saldırı ve uluslararası ikmâl merkezlerinden, nükleer başlık yığınaklarından arınmalıdır. Türk silâhlı kuwetleri, NATO'nun, Amerikalı generallerin komutasından çıkarılmalıdır. Türk işçi sınıfı, bu devrimci sınıfın örgütleri, öz müttefikleri bu uğurda 20 yıldır mücadele etmektedirler. Ve bu mücadele, halkimizın işçi sınıfının yönetiminde sürdürmekte olduğu bu ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı mutlaka üstün gelecektir. 

M. Çakıcı 


Batı Avrupa'daki işçilerimizin sorunları 


Son yıllarda, özellikle son 10 yıl içinde, Batı Avrupa'nın en gelişmiş kapitalist ülkelerine, Türkiye dahil, birçok ülkelerden 8 milyondan fazla işçi geldi. Bugün Fransa, Belçika ve İsveç'de her 20 işçiden biri yabancıdır. Federal Almanya'da her 10, İsviçre'de ise her 4 işçinin biri «misafir» işçidir. 

Memleketini, ana-babasını, çoluk-çocuğunu bırakıp, 20. yüzyılda gurbet yollarına dökülen bu «misafir»lerin yarım milyondan fazlası Türkiyelidir. İşçilerimizin ezici çoğunluğu da Federal Almanya'dadır. Ve karşılarında çeşitli sorunlar, çeşitli güçlükler vardır: İş derdi, ev derdi, kira derdi, yemek derdi vb. vb. 


Bilindiği gibi Federal Almanya ile Türkiye hükümetleri arasında varılan bir anlaşmaya göre, Türk işçileri Alman işçilerin haklarına sahiptirler ve ayni muameleye . tabi tutulmaları gerekmektedir. Fakat bütün bunlar yalnız imzalanan kağıt üzerinde kalmakta, hayata tatbik edilmemektedir. İşçinin belini büken sorunlardan hangisini ele alsak, hep ayni sonuca varırız. Örnek olarak iş güvensizliği üzerinde duralım, 

Kapitalizmin genel bunalımının 1971 yılında daha da derinleşmesi Federal Almanya'da bir yılda işsizler sayısının yıllardır benzeri görülmemiş ölçüde artmasına sebep olmuştur. Bu da öncelikle bu ülkede çalışan yabancı işçileri etkilemiştir. Birçok patron yabancı işçi almayacağını açıklamış, birçokları da kısa süreli çalışma yöntemi uygulamaya başlamışlardır. Daha fazla kâr sağlamak hirsiyle benimsenen yeni çalışma metodları ve yeni teknik binlerce işçiye yol verilmesine sebep oluyor. Bu 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durumda en küçük ekonomik sarsıntıların etkisini ilkönce yabancı işçiler duymaktadır. Bu gibi haller karşısında patronlar öncelikle, yerlilere kıyasla çok daha az olan yabancıları, bu arada da Türk işçilerini işten çıkarıyor. İşçilerimiz, aslında F. Almanya yetkililerince getirilmiş olsalar bile son zamanlarda kabul edilen yabancılarla ilgili kanuna göre her an sınır dışı edilmeyi hesaba katmak zorundadırlar. 
Kısacası işçilerimiz, çalıştıkları süre her an güvensizlik içindedirler. 

Federal Almanya'da bulunan yarım milyonluk işçi ordumuzun yüzde 50'sinden fazlası maden ocaklarında ve diğer ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır. Bu sebepten de, Baden Wütenberg eyaleti çalışma bakanlığının yaptığı bir açıklamada da belirtildiği gibi, iş kazalarında ölen her üç işçiden biri yabancı işçidir ve bunların çoğunluğunu Türk işçileri teşkil etmektedir. 


Kısaca konut sorununa da değinelim. Türk işçilerinin en az ücret ödenen iş yerlerinde çalıştırıldıkları, maden ocaklarında çalışan işçilerimizin beraber çalıştıkları Alman işçilerine kıyasla % 20 oranında az para aldıkları malůmdur. Durum böyle iken işçilerimiz, gelirlerinin büyük bir kısmını ev kirası olarak ayırmak zorundadırlar. 
Örneğin F. Almanya'nın Frankfurt şehrinde ve Batı Berlin'de çalışan işçilerimiz, gecekondudan aşağı kalmayan harap evlerde oturmakta ve yüzlerce mark kira ôdemektedirler. Birçok. işçilerimiz bu gibi evleri de bulamamakta, adam başına 26'şar Mark karşılığında bir tek yatakta, üçer kişi ve nöbetleşe yatmaktadirlar. 

İşçilerimizin aileleri: ise, diğer sıkıntıların yanısıra, dil bilmemek ve zihniyet farkları yüzünden büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Çocuklara gelince; ya şöyle böyle eğitim görmekte, ya da hiç eğitilmeden kendi hallerine bırakılmaktadırlar. Son yıllarda, Türk hükümeti işçilerimizin çocuklarına sadece din. dersleri verilmesi için tedbirler almakla yetinmiştir. 


İşte yabancı ülkelerde çalışmak zorunda kalan işçilerimizin yığın yığın sorunlarından birkaçı. Bugüne kadarki tecrübeler göstermiştir ki, işçilerimizi çalıştıran hükümetlerden ve Türkiye hükümetinden bu sorunların çözümlenmesini beklemek boşunadır. Türk hükümeti işçilerimizi oyalamak için sadece boş vaatlerde bulunmaktadır, fakat işçilerimiz. artık bunun farkındadır. Bütün bu sorunların çözümlenmesi için işçilerimize tutulacak bir tek yol kalıyor ki, o da örgütlenerek ve elele vererek savaşmaktır. «Hak verilmez alınır» sözü kapitalist düzende geçerliğini yitirmermistir, Haklar ise savaşarak, gerektiği zaman en çetin savaşlar yürüterek alınır. 

A. Yaman 


13 


VATANDASLA BASBASA 
Bir tapu memuruyla konusma 


Memurların sesini duyurabilmek için İstanbul'da bir tapu memurunu evinde ziyaret ettik, Edirnekapı'da, iki küçük odalı bir evdi burası. Eşi beni, özür dileyerek, çok mütevazi, fakat tertemiz orturma odasına buyur etti. Biraz sonra, 45 yaşlarında gösteren, gülec yüzlü tapu memuru «kahve nasıl olsun?» sözleriyle elimi sıktı. Kendisine ziyaretimin sebebini söyleyince, biraz kaşları çatılır gibi oldu, ama yine de: «hay hay, insanar konuşa konuşa anlaşırlar» dedi ve eşine orta şekerli iki kahve yapmasını söyliyerek, karşıma oturdu, sonra da: 


— Buyurun efendim, dedi. 

— Evli olduğununzu söylemişlerdi, çocuklarınız da var mı? diye başladım. 

— Evet, üç çocuğum var. Hepsi okula gidiyorlar. Büyüğü bu yıl liseyi bitirecek. 

— Seneye üniversiteli desenize. 

— Arzumuz öyle ama, sadece arzu yetmiyor ki ... İmkânlarımız çok dar. Borçharç dayanmaya çalışıyoruz. 

— Kaç senelik memursunuz? 

— Bu sene, Kasım ayında, 19 yıl dolacak. İşe başladığımda maaşım 75 liraydı. 


Ama koyun etinin kilosu 230—250 kuruştu. Şimdi 20—25 lira. Yani deyeceğim, fiatlar 
10 kat yükselirken, bizim maaşlar ancak 5—6 kat artış gösterdi. O zamanlar iki baş, 
250 gram kıyma ile yemek yapardık, şimdi 5 nüfuslu aile yine 250 gram kıymayla 
doymaya çalışıyoruz. Başka türlü olmuyor. Ev kirası 275 lira. Maaşın üçte birinden fazlasını götürüyor sayılır. 

— 19 yıldır hep burada mı oturuyorsunuz? 

— Arkasız bir memur bunca zaman bir evde oturabilir mi-hic? Kazalarda da bir hayli dolaştık. Fakir fukaranın işini düzelteyim dedin mi, ağası-eşrafı kızar, sürdürür adamı. Pılıyı pırtıyı satıp savarak, yaz-kış düşersin yollara. 

— Memurluk hayatınızda sizi sevindiren şeyler oldu mu? 


— Bizim gibi küçük memurları sevindirecek şeyler pek olmaz. Ama şunu söyliyelim ki, bir örgütte birleşme hakkına kavuştuğumuz zaman çok sevinmistik. Bizim Türk-Persen kurulduğu gün, eve iki kilo elma getirmiştim sevinçten. Ailece bayram yapmıştık ... Bir de, görevli bulunduğum ilçede, bir köyün ağası köylülerden birinin 
6 dönümlük toprağının üstüne oturmuştu da, iki sene uğraşarak 4 dönümünü olsun 
kurtarabildiğim için sevinmiştim. 

— Şimdi de aksini sorayım, şu 19 senelik memuriyet hayatınızda sizi üzen olaylar geçti mi? 

— Bakın, üzücü şeyler pek fazla oldu. Tabii ki dertlerin çoğu yalnız şahsıma ait değil. Geçim sıkıntısı bizim gibi dar gelirlilerin baş derdi. Geçen yıla kadar hakkımızı alabilmek için sesimizi yükseltebiliyorduk. Biliyorsunuz, Türk-Persen Devrimci İşçi Sendikalarının eylemlerine katıldı ve iktidarı Yeni Personel Kanununu çıkarmaya zorladı. Yeni kanun da ahım şahım değil tabii. «Aceleye geldi de, aksaklıklar 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oldu» diyorlar. Bunu iddia eden siyasi iktidarin čzrů kabahatinden büyük, çünkü aksaklıklar hep küçük memurların haklarıyle ilgili. Yani haklarımızın kısıtlanması bir yana, iktidarlar bizim gibilerin mukadderatıyle oynamak için her olanağı sağlamış 


durumda ... Kaldı ki, sözkonusu Personel Kanunu çıkmadan, yeni henüz zamlı maaşlar elimize geçmeden yeni yeni vergiler getirildi, hayat pahalılığı görülmemiş ölçüleri buldu. Oyle ki eski durumu arar hale geldik... Bu bir. Bir de hatırlarsanız, 


bir buçuk yıl önce 800 bin kadar memur ailesinin yararlanacağı ileri sürülerek, bizi «Memur Yardımlaşma Kurumu» diye bir dolaba koştular. Kurum, henüz geçenlerde resmen kurulduğu halde, lâfı edildiği tarihten itibaren maaslarimizdan 9% 5 kesmeye başlamışlardı. «Kimseyi rahatsız etmeden para bulacağım» diye işe başlıyan maliye bakanı, bizim % 5 lerle biriken 1 milyar liraya el attı. Hem de, yatırımlar yarıda kalmasın gerekçesiyle «rahatsız etmek istemedikleri kimselere» peşkeş çekmek için ... Hasılı kelâm NATO masraflarına hesapsız kitapsız, bütçe dışı, ek ödenekler ayıran iktidar, bizim maaş farklarına gelince, verecek para bulamaz. 


— Haklısınız. 

— Evet, bütün bu haklı olduğumuz sorunlar ancak bir örgütün çatısı altında dile getirilirse çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Bunun için önümüzde, yapılacak ilk iş olarak sendikal hakkımızı yeniden elde etme mücadelesi duruyor. 

— Öyleyse iyi günler ilerde diyebilir miyiz? 

— Ümidimizi kaybetmediğinizden emin olabilirsiniz. 

— Başarılar dilerim. 

— Sağolun! 

E. Yalazı 
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ŞİİRKOŞESİ Amerika'da esrarkeşler çoğalınca, bay Nikson afyon 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ekiminin kısıtlanmasını emretti. Emrine, bunca ülke arasında, yalnız Türkiye boyun eğdi. Biricik nimeti elinden alınan. yarım milyon köylünün feryadına şairlerimiz kulak tıkayamazdı. Ve aldılar sazı ele . 


HAŞHAŞ (I) 
Bir ot gösterin ki bize — hem davarımızda süt 
Hem alev ocağımıza ve tarhanamızda yağ olsun 
Açmıyacak olduktan kelli — beyaz — mor çiçekler 
İster katmerli gül bahçesi dünya — ister salkım dolu bağ olsun Kendiliğinden — ne haddine — o fıkara sakızın 
Beyinlerde patlayan bir yanardağ olsun 
İnsandır sütü bozuk olan — haşhaş değil 
Uğraşımız — azığımız — eğlencemizdi 
Velinimetimizdi o bizim — (ey can) — bir kuru baş değil 
Biz öldük — Dostlar sağ olsun Nüzhet Erman 


HAŞHAŞ : (11) 
Bir ağaca dayadım sırtımı ve içimden/içimden ünledim sana duydun mu dedim haberin var mı bundan sonra haşhaş ekimi yasak ey doğa ey benim büyükanam susma yağmurca konuş/rüzgârca konuş/nece konuşursan konuş... de bana ne ekeyim üç evlek toprağıma arpa mı çavdar mı? 


. serpeceğim tohumu verir mi bu kıraç tarla 


karnımı doyurur mu bir avuç başak? 


Bir ağaca dayadım sırtımı 

ve katladım zamanı geriye doğru 

ve üstüste yığdım güneşleri ... yığınca da yönüm yörem yaz oldu. 

geçmişi yaşadım bir süre düşüncede 

döküp saçtım ortaya ne varsa bohçada mayısa hazirana yazdım adımı. 

baktım elimde tahta saplı bir bıçak 

ha babam çiziyorum haşhaşları ... cizince de bir süt sızıyor burcu burcu 

bir süt damlıyor ap-ak 

bir süt buram buram aci... Hasan Şimşek 


Bu sayfa sizin 


Yolsuz, ışıksız, unutulmuş bir bucak 


Yaşadığımız yer, Doğu Karadeniz bölgesinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri hududundadır. Elektrik ışığını karşımızda bulunan Sovyet köylerinde yanarken görüyoruz. Araba yolumuz Ekim ayından 
Temmuz ayına kadar 9 ay kardan kapalı kalır. 

Bucağımızda bir sağlık ocağı bulun- 


maktadır. İki ebe ile bir sağlık memuru 


çalışıyor. Yeteri kadar malzeme olmadığından basit hastalıkların tedavisi bile mümkün olmuyor. Bunlunduğumuz yerde halkın "4 80'i romatizmalıdır. Okullarımızda çalışan ilkokul öğretmenleri feda kârlik ederek çocuklarımıza okumayazma öğretiyorlar. Bir öğretmen aynı köyde bir sene çalışıyor, hemen başka bir kazaya gitmek için dilekçe veriyor. 
Dolayısiyle halkın da okumaya karşı ilgisi çok azdır. 

Yetiştirdiğimiz tek bir ürün vardır. O da mısırdır. Çevrede Karadeniz iklimi hüküm sürdüğü için, buğday yetiştirmemiz imkânsız. Yetiştirdiğimiz meyveleri de satamiyoruz, 

1971 yılında aydın fikirli şahıslar tarafından kurulan kooperatifin, 'küçük bir sermayesi olmakla beraber, faydası dokunmuştur. 1971 yılına kadar bucakta bulunan birkaç bakkal halkın ihtiyaçlarını temin edemiyordu.,Kooperatif az da olsa halkın dertlerine katkıda bulundu. 
Üye sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Üye olanlardan çoğu 50 lira yatirabilmiştir, Kooperatif Almanya'ya işçi göndermek için uğraşıyor, ne yazık ki sesini duyuramıyor. Karçkal dağlarında bulunan ormanları yaz mevsiminde Orman 
İşletmesi keserken, biz de bu servetten, iki ay içersinde 1.500 lira kazanabiliyoruz. Kazandığımız para bu kadar ve bu da yaralarımızı sarmıyor. 

Bucağımıza bağlı köyler: Kayalar, Dü- 


zenli, Efeler, Maral, Uğur, Nahiyenin adı 
Camili'dir. Dertlerimizi sıraladık. Türkiye hudutları içinde bizler de yaşıyoruz. Hükümet yetkililerinden ilgi bekliyoruz. 


Salih Tümer-Borçka 


Yeni vergiler ve dar gelirli vatandaş 


Yeni çıkacak emlâk vergisi ile zarar görecek ev sahipleri değil, doğrudan doğruya kiracılar olacaktır. Fabrikatöründen tutun, esnafına kadar kimse fazla kazancının vergisini vermez; mutlak surette imalâtçı imalâtına, satıcı da sattığı mala zam yapar, elde ettiği kazanç fazlasını cebe indirir. 

Bina vergileri mülk sahibinin kazancına dokunmadan, kiracıların cebinden temin edilir. Bugün mahallelerde küçük binalar yıkılıp yerine dev binalar yapılmakta, 150—200 lira kira veren bizler de, boğazımızdan keserek, sokakta kalmamak. için kiraladığımız kümes kadar küçük apartman dairelerine 400—500 lira ödemek zorunda kalıyoruz ... 

Böylece dar gelirli vatandaşlar daha zor yaşantılara itiliyoruz. Ben de onlardan biriyim. Aylığım 2.320 liradır. 383 lirası vergidir. 30 lira bono, 112 lira 
Emekli Sandığından ikraz, 100 lira evden işe 26 günlük yol masrafı, 100 lira elektrik ve su, 20 lira kapıcı parası. 500 lira kira; 759 liradır elde kalan. Bunun da şimdi 100 lirasını, yeni çıkan kanuna göre, ev sahibi vergi zammı olarak alacağına göre 659 lira ile 4 nüfuslu bir aile geçinir? Buna yakacak ve giyeceği eklerseniz, bu para insanın ölüsünü zor kaldırır. Kısaca boza, dar gelirlinin ensesinde kaynıyor. 


nasıl 


Saadettin Toksöz-Fatih 
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